
 

 

Datum: 25 oktober 2023 

Naam kind: ___________________________________________________________ 

Deze middag ging het verhaal over: Eer uw vader en uw moeder 
Vanmiddag mochten we een verhaal horen over Iemand die heel gehoorzaam was. Over Iemand die 
Zijn Vader en moeder altijd eert. Weet je nog Wie? Jezus!  
Veel mensen gingen op weg naar Jeruzalem, naar de tempel, om daar het Paasfeest te vieren. Ook 
Jezus, met Zijn moeder Maria en haar man Jozef. Na vijf dagen lopen zijn ze aangekomen bij 
Jeruzalem. De stad waar de tempel staat. Wij zouden dit nu geen tempel noemen, maar de kerk. Het 
huis van God. Dus; het huis van de Vader van Jezus.  
Als het Paasfeest na zeven dagen is afgelopen gaan Jozef en Maria terug naar hun huis in Nazareth. 
Veel mensen lopen weer met hen mee. Als het avond wordt, is het tijd om te gaan slapen. Maria 
wordt ongerust; ze heeft de hele dag Jezus nog niet gezien, waar zou Hij toch zijn? Ze vraagt het aan 
de mensen om haar heen, maar niemand heeft Jezus gezien. Intussen is het helemaal donker 
geworden, dus moeten Jozef en Maria gaan slapen. De volgende dag gaan ze terug, terug naar 
Jeruzalem. Op zoek naar Jezus. Eerst moeten ze weer een hele dag terug lopen. Ze vragen aan alle 
mensen die ze onderweg tegenkomen of ze Jezus hebben gezien. Maar nee, niemand heeft Hem 
gezien. Als ze in Jeruzalem aan komen is het avond, ze kunnen nu niet meer verder zoeken naar Jezus.  
Als het morgen is gaan ze weer op zoek; ze lopen door heel veel straten in Jeruzalem. Maar nergens 
zien ze Hem! Ook nu vragen ze aan alle mensen: ‘Hebt u Jezus gezien’ of ‘Weet u waar Jezus is?’ Ook 
nu weet niemand het. Wat verdrietig!  
Als Jozef en Maria de volgende dag weer gaan zoeken, gaan ze naar de tempel. De plaats waar het 
Paasfeest was. En ja, daar vinden ze Jezus, bij een aantal leraren, Schriftgeleerden. Maria was zo 
ongerust, ze zegt: Kind, waarom heb je dit gedaan? We waren met angst naar je op zoek!  
Maar Jezus zegt: Waarom hebt u naar Mij gezocht? U kon toch weten dat ik in de tempel te vinden 
was? Dat is toch het huis van mijn hemelse Vader?  
Jezus liet zien, hoe graag Hij Zijn hemelse Vader wilde dienen. Ook wij moeten naar onze vader en 
moeder luisteren. Maar wat nog veel belangrijker is: we moeten luisteren naar God, God de Vader. 
Daarom mogen wij ook op zoek gaan, totdat we Hem vinden. Weet je hoe dat mooi in een gedichtje 
staat? ‘Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg, wie Jezus heeft, die heeft genoeg!’ 
 

De leertekst is: Eer uw vader en moeder. (Exodus 20:12) 
 
Opdracht: Knip de puzzelstukjes uit en maak de puzzel.  
Als je op de goede manier de stukjes op een papier plakt,  
komt er een tekst uit!  
 
Als je deze opdracht maakt en de volgende keer 
(8 november 2023) inlevert op de club,  
dan krijg je een extra spaarpunt!  

 


